
 

Intredelied  

 
Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Zal dit een huis,  
een plaats zijn waar de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat? 
 
Onthul ons dan Uw Aangezicht,  
uw Naam die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad. 
 
Vervul ons met een nieuw verstaan  
van 't Woord waarin Gij spreekt, 
en reik ons zelf als leeftocht  
aan het Brood dat Gij ons breekt. 

Welkom 

Gebed om nabijheid 

Gij die ons geroepen hebt 
en nog altijd naar ons zoekt, 
Gij die ons aanziet en ons wil kennen: 
blijf naar ons vragen! 

Christus Koning 

23 november 2025 

  Een vreemde  

Koning, dienend uit   

liefde voor mensen 



Als wij niet horen, 
vluchten in zwijgen, 
noem dan onze naam, 
noem ons uw geliefde: 
geef het niet op barmhartig te zijn! 
Ga met ons… 
 
Gij die aan ons vasthoudt 
ons leven ten goede wilt keren, 
doe ons elkaar zien, 
zoals Gij ons ziet: 
geef ons uw genade! 
Ga met ons… 
 
Gij die ons geroepen hebt: 
hoor ons gebed 
besprenkel ons met uw liefde 
blijf bij ons met uw vergeving 
laat u zien en wees ons nabij. 
Ga met ons… 
 

Lofprijzing 

Openingsgebed 

Goede God, diep in ons hart hunkeren wij naar 
uw koninkrijk, 
waar licht is en waar recht wordt gedaan 
aan ieder mensenkind. 
Gij hebt uw geliefde Zoon 
tot Heer verheven, 
Hij was mens voor mensen  
en maakte nieuwe toekomst mogelijk. 
 
 
 
 
 



Dit uur zijn wij verzameld onder één dak, 
samengekomen in een ruimte 
om zijn woord te horen 
en te luisteren naar zijn wijsheid. 
Geef dan dat wij de moed hebben  
om Hem te verstaan 
en wij de kracht vinden om te leven, 
Hem achterna. 
Dat vragen wij u voor vandaag 
en alle dagen die komen. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen  

In de eerste lezing horen we hoe David,  
geliefd bij zijn volk, tot koning wordt gezalfd.  
Het evangelie leert ons Jezus kennen  
als een dienende koning  
die uit liefde voor zijn mensen, zijn leven geeft.  

 

Eerste lezing 

Kindvriendelijk moment  

Orgelmuziek 
 
Evangelie Lucas 23, 35-43 
De Heer is met U. 
We lezen uit het Heilig Evangelie volgens Lucas 
 
Jezus ik denk aan jou 
Jezus ik spreek over jou 
Jezus ik hou van jou 

 

Homilie 

Voorbeden 

Bidden wij voor hen 
die van hun armoede delen, 
dat ze zo samen rijk mogen zijn. 
Zij tonen uw koninkrijk. 

 
 
 
Bidden wij voor hen 
die zo maar, zonder vragen 
elkaars lasten dragen. 
Zo komt uw koninkrijk dichtbij. 
Luister Heer, … 



Bidden wij voor hen die samen spreken 
en hun gegeven woord niet breken, 
die kunnen vergeven en weer verder gaan. 
Zo breekt uw koninkrijk zich een baan. 
Luister Heer, … 
 
Bidden wij voor hen 
die vreugde vinden in het leven 
waar liefde sterker is dan de haat. 
Zo wordt uw koninkrijk zichtbaar. 
Luister Heer, … 
 
Bidden we voor de overledenen: … 
God, sluit hen en ons allen  
voor eeuwig in uw liefde- en vredevol hart  
en stuur warme troosters  
naar hen die achterblijven.  
Luister Heer, … 

 

Offerande 

Wil jij onze  
geloofsgemeenschap  
mee dragen?  
De misdienaars komen graag 
rond voor je bijdrage.  
Het kan ook via je bankapp.  
(Bedrag zelf aanpassen.) Dank je wel! 
 
Offerandelied  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de hand die we reiken ons kracht verleent 
en het kleed dat we schenken  
ook ons bekleedt, dan heeft God ... 
 
Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint,  
dan heeft God … 
 



Gebed over de gaven 
Goede Vader in de hemel, 
Jezus heeft zijn leven gegeven  
omwille van uw rijk van liefde. 
Ons liet Hij brood en beker na 
om daarvan te getuigen, keer op keer. 
Wij bidden U: neem deze gaven van ons aan 
en doe ons delen in zijn Geest 
opdat wij Hem kunnen volgen, 
Hij die de koning van de wereld is 
en dienaar van mensen, 
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zij met U. En met uw geest  
Verheft uw hart.  
Wij zijn met ons hart bij de Heer  
Brengen wij dank aan de Heer onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
  
God, wij danken U voor het feest 
dat ons vandaag hier samenbrengt. 
Wij danken U dat U ons steeds weer 
welkom heet in uw koninkrijk. 
Gezegend zijt Gij om uw liefde en trouw. 
  
Wij danken U voor uw zoon Jezus 
die mensen uitnodigend tegemoet trad 
en hen tot deelgenoten maakte van uw feest. 
Wij danken U voor uw uitnodiging, 
voor elkaars vrede en vreugde. 
  
Daarom zingen wij U toe: 

Wij danken U, God, voor Jezus 
die ons bemoedigend voorging. 
Wij danken U dat wij, rondom Jezus’ tafel 
het verbond mogen vieren  
dat Gij met ons zijt aangegaan (…). 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert,  
dat Gij verrezen zijt. 



Wij danken U voor dit Brood en deze Wijn 
die Jezus gaf als teken van uw liefde voor ons. 
Wij danken U ook voor alle momenten  
van vreugde en samenhorigheid. 
  
Wij danken U, God 
voor wat we mogen delen met elkaar. 
Dat het brood in onze handen 
en de liefde in ons hart  
ons tot echte gasten maakt  
van uw bruiloftsmaal. 
  
Open ons voor uw Heilige Geest,  
die ons kracht schenkt en hoop en moed. 
Dat Zij ons vergezelt op al onze wegen. 
En blijf hen nabij die gestorven zijn.  
Wees voor hen licht en leven. 
  
Gij die ons wenkt in woorden  
van Jezus en Jesaja, 
houd uw droom in ons leven, 
dat wij in uw nieuwe hemel en aarde 
eens voorgoed uw volk zijt  
en Gij alles in allen zult zijn. 
  
Daarom zingen wij met deze woorden:  

 

Onze Vader 

 

 

 

 

 



Gebed om vrede 

Laat ons niet spiegelen 
aan pracht en praal, God, 
laat ons niet hangen aan grote woorden, 
laat ons niet opgaan in veel en nog meer. 
 
Gij vreemde koning, 
Koning van de vrede. 
Laat ons vrede vinden 
in wat goed en mooi is. 
Laat ons omgaan met wat eerlijk is. 
laat ons waarheid zien 
in wat sober, eenvoudig is. 
 
Laat ons leven met U, God, 
in uw vrede, overal ter wereld. 
 
De Vrede Van de Heer is altijd met u.  
En Met Uw Geest. 
 

Communie 

Tekst om in stilte te lezen 

Gebed 
God, Schepper van het leven. 
Het is een koninklijk gebaar om in eenvoud  
en dienstbaarheid met elkaar te kunnen leven. 
Ga ons voor op die weg en begeleid ons. 
Zegen allen die klein en nederig zijn. 
Maak hen groot in liefde en gerechtigheid 
zodat uw rijk van vrede hier op aarde 
werkelijkheid kan worden. 
Amen  
 
 
 

het menselijk wrak dat hangt te lijden 
tot spot van alleman, met aan zijn zijde 
een rover als de ridder van zijn huis? 
Kan dat mijn koning zijn, mijn sterke Heer, 
die zich door beulen af heeft laten rossen 
en in zijn nood zichzelf niet kan verlossen? 
Heeft hij geen eer, geen macht,  
geen waarde meer? 
Maar hoor dan die rover, die zijn hooft 
nog nauwelijks naar hem  
weet toe te wenden, 
hem aanziet in zijn uiterste ellende 
en toch nog in zijn wonderen gelooft. 
Hoor wat hij roept, het net nog levende lijk 
dat hem met zijn gebed zoekt te vereren: 
'Denk aan mij, Jezus, Heer der Heren, 
als u terug bent in uw koninkrijk'. 
En hoor, dan geeft de Heer de waarheid 
prijs 
door hem zijn macht en majesteit te tonen 
en roept mijn koning: 'Jij zult bij mij wonen, 
vandaag nog, in mijn eigen paradijs'. 



Slotlied 

Mededelingen  
 

Zending	en	zegen	 
		 

 
 
Helpen jullie mee met onze Verjaardagskalender? 
We zouden het superleuk vinden  
om een gezellige verjaardagskalender te maken! 
Om iedereen een plekje te geven  
en te kunnen feliciteren,  
vragen we je vriendelijk om het bijgevoegde briefje  
in te vullen met de volgende gegevens:  
Naam, adres en geboortedatum 
 
27 november 19.30 u. 
Filmavond: 'Cabrini' in de Heilige Familiekerk: 
Toegang is gratis. 
Op donderdag 18 december spreekt Geert De Cubber 
over de encycliek Rerum Novarum . 
 
30 november 10.30 u. 
Eerste zondag van de advent 
Ingroeiviering voor de Eerste Communicanten. 
 
4 december 20.00 u. 
Vertelvoorstelling :‘Het eerste avondmaal’  
hier in deze kerk. 
Vergeet geen kaarten (€16) te bestellen: 
https://www.heteersteavondmaal.be/ 
OF SCHRIJF JE NAAM OP DE LIJST achteraan in de kerk. 
 
6 december 17.00 u. 
Nicolaasviering in de Sint-Nicolaaskerk 


